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Eerweerden Vader Oversten 

Het zal noodig zyn aen Pater Josephus zonder uytstel eenig geld te dragen.  Ziet hier wat hy my schryft.  Den 

goeden man verstaet niet, dunkt my, wat onbeleéft zyn is; ondertusschen ‘er moet in voòrzien worden, hy zoude 

konnen onvoorzigtigheyd gebruyken.  Gy zult hoop ik, in alle geval langs Gend overkomen, wy zullen dan 

deswegens nog spreken.  Verbrant seffens den brief die ik u hier zend, dat hy tog onder geene andere oogen 

gerake dan van u en van my. 

Ik schryf ook aen J. Huysmans van Rooborst, wegens het sticht van Zusters, waer zy gedurig mede bezig is. 

In eenigen tyd, het ware misschien wel, in t’ begin der toekomende maend, zoude ik wel naer Maeldeghem gaen 

met u.  Wy zullen daer van handelen als gy hier zult zyn. 

Ik hoop dat den h. Geest veéle gaven zal gestort hebben over ons en onze medehelpers.  Met deze hulp mogen 

wy betrouwen veel goed te doen in den akker des heere.  Het ligt van den hemel, doet ons zien wat wy aen God 

schuldig zyn; het doet ons gevoelen hoe noodig de dankbaerheyd is.  Dankbaer zynde bekomen wy nieuwe 

gratien, en zoo groeijen wy in de volmaektheyd voor den heere die wy eeuwig zullen loven en danken in den 

hemel. 

Belast op nieuws aen de Broeders de voorzigtigheyd, de oodmoedige zagtigheyd en de reijnigheyd over hun en 

over geheel hun klooster.  Meer dan eertyds worden zy nagespeurt en zy zouden veer eerder ontstigten nu dan 

voòr hun profès.  Dat zy ook wel beleéft zyn onder malkanderen, nooijt vergetende hoe hoog hunnen roep is.  

Geene ligtigheden, nog te gemeene spreuken of manieren mogen zy gebruyken, zelfs onder hun.  Het ware zeer 

berispelyk voor hun, iets doen of zeggen, dat hun zoude beschaemt maken voor wereldlyke menschen.  Zy zyn 

Religieusen, zy zyn verciercels der h. Kerk; zy zyn iets dat heylig is, en voor het welk ieder eerbied moet 

hebben.  Eerbiedt u zelven, en gy zult van d’andere geeerbiedt worden. 

Ontfangt mynen vaderlyken zegen en gelooft aen myne regtzinnige gevoelens 

Uwen geestelyken vader 

C. G. Van Crombrugghe 

Gend 16 junii 1832. 

16 June 1832 

 

 

Reverend Father Superior
1
 

It will be necessary to send some money to Brother Joseph
2
 immediately. Read what he has written to me. The 

good man does not understand, it seems to me, what impoliteness is; nevertheless we will have to provide the 

money otherwise he could do something stupid. I hope, in any case, that you will come to Ghent and we can 

speak about it further. Burn the letter that I am enclosing immediately so that it does not fall into other hands 

besides yours and mine. 

I am writing also to Miss Huysmans
3
 at Rooborst about the Sisters’ Convent with which she is still occupied. 

Shortly, at the beginning of the next month, it would be a good idea for me to go to Maldeghem with you. We 

will discuss that when you are here. 

I hope that the Holy Spirit has bestowed many gifts on us and on our collaborators. With this help we can expect 

to do much good in the vineyard of the Lord. The light of heaven shows us what we owe to God; it makes us 

feel the need for gratitude. If we are grateful we obtain new graces, and thus we grow in perfection before the 

Lord whom we will praise and thank for all eternity in heaven. 

Insist once again with the Brothers on prudence, humble gentleness and cleanliness of both themselves and the 

Convent. More than every they are being watched and the offence they might give will be greater than before 

their Profession. They should also be prudent with each other, never forgetting the loftiness of their vocation. 

They cannot use frivolity, or crude phrases and manners, even amongst themselves. If they say or do anything 

which would shame them before the world they are to be reprimanded. They are religious, they are the 

ornaments of the Church, they are something holy, to be esteemed. Respect yourself and others will respect you. 

Receive my blessing and be assured of my sincere affection, 

Your spiritual Father 

C.G. Van Crombrugghe 

Ghent 16 June 1832 

 

                                                                 
1 Mr Ignace Vandenbossche [1]  
2 Br Joseph Stevens [7] 
3 It was Miss Huysmans D’Annecroix who invited the Founder to open a school in Rooborst and had a Convent built. 



 


